
Werkgroep Kerk in de Samenleving 

 

Dossier reacties gebeurtenissen Israël en Gaza oktober 2023 

 

Op 7 oktober 2023 viel Hamas Israël binnen en werden honderden burgers medogenloos afgeslacht.  
Wereldwijd werd afkeer uitgesproken tegen deze misdaden van Hamas. Ook de Verenigde Protestantse 
Kerk in België sprak zich uit. 

Omdat het belangrijk is kennis te nemen van stemmen van onze zusters and broeders in de getroffen regio 
zelf, is dit dossier opgesteld. Hierin zijn enkele reacties opgenomen van kerken, kerkelijke instanties, 
oecumenische groepen en een bekende Lutherse dominee. Zij reageren vanuit hun perspectief op de 
ontwikkelingen.  

1. Patriarchs and Heads of Churches in Jerusalem 
2. Latin Patriarchate in Jerusalem 
3. Kardinaal  Pierbattista Pizzabella  
4. Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land  
5. Sabeel Ecumenical Palestinian Liberation Theology Centre  
6. Kairos Palestine 
7. Rev. Dr. Mitri Raheb 

Van de laatste drie documenten zijn vertalingen in het Nederlands beschikbaar. Die zijn opgenomen als 
bijlagen bij dit dossier.

https://nl.protestant.link/verklaring-van-de-verenigde-protestantse-kerk-in-belgie-vpkb-over-de-recente-gewelddadige-aanvallen-op-israel/




 



Letter to the entire diocese 
By: Pierbattista Card. Pizzaballa  - Published: October 24 Tue, 2023 

Dear Brothers and Sisters, 
May the Lord give you peace! 

  We are going through one of the most difficult and painful periods in our recent times and history. For over 
two weeks now, we have been inundated with images of horrors, which have reawakened ancient traumas, 
opened new wounds, and made pain, frustration and anger explode within all of us. Much seems to speak of 
death and endless hatred. So many ‘whys’ overlap in our minds, adding to our sense of bewilderment. 

  The whole world views this Holy Land of ours as a place that is a constant cause of wars and divisions. 
That is precisely why it was good that a few days ago, the whole world joined us with a day of prayer and 
fasting for peace. It was a beautiful view of the Holy Land and an important moment of unity with our Church. 
And that view is still there. Next October 27th, the Pope has called for a second day of prayer and fasting, so 
that our intercession may continue. It will be a day that we will celebrate with conviction. It is perhaps the 
main thing we Christians can do at this time: pray, do penance, intercede. For this, we thank the Holy Father 
from the bottom of our hearts. 

  In all this uproar where the deafening noise of the bombs is mixed with the many voices of sorrow and the 
many conflicting feelings, I feel the need to share with you a word that has its origin in the Gospel of Jesus. 
That is the starting point which we set out from, and return to, time and time again: a word from the Gospel 
to help us live this tragic moment by uniting our feelings with those of Jesus. 

  Looking to Jesus, of course, does not mean feeling exempt from the duty to speak, to denounce, to call out, 
as well as to console and encourage. As we heard in last Sunday’s Gospel, it is necessary to render “to 
Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God.” (Matt. 22:21). Looking to God, we 
therefore want, first of all, to render to Caesar what is his. 

  My conscience and moral duty require me to state clearly that what happened on October 7th in southern 
Israel is in no way permissible and we cannot but condemn it. There is no reason for such an atrocity. Yes, 
we have a duty to state this and to denounce it. The use of violence is not compatible with the Gospel, and it 
does not lead to peace. The life of every human person has equal dignity before God, who created us all in 
His image. 

  The same conscience, however, with a great burden on my heart, leads me to state with equal clarity today 
that this new cycle of violence has brought to Gaza over five thousand deaths, including many women and 
children, tens of thousands of wounded, neighborhoods razed to the ground, lack of medicine, lack of water 
and of basic necessities for over two million people. These are tragedies that cannot be understood and 
which we have a duty to denounce and condemn unreservedly. The continuous heavy bombardment that 
has been pounding Gaza for days will only cause more death and destruction and will only increase hatred 
and resentment. It will not solve any problem, but rather create new ones. It is time to stop this war, this 
senseless violence. 

  It is only by ending decades of occupation and its tragic consequences, as well as giving a clear and secure 
national perspective to the Palestinian people that a serious peace process can begin. Unless this problem is 
solved at its root, there will never be the stability we all hope for. The tragedy of these days must lead us all, 
religious, political, civil society, international community, to a more serious commitment in this regard than 
what has been done so far. This is the only way to avoid other tragedies like the one we are experiencing 
now. We owe it to the many victims of these days and to those of years past. We do not have the right to 
leave this task to others. 



  Yet, I cannot live this extremely painful time without looking upward, without looking to Christ, without the 
faith that enlightens my view and yours on what we are experiencing, without turning our thoughts to God. 
We need a Word to accompany us, to comfort and encourage us. We need it like the air we breathe. 

“I have told you this so that you might have peace in me. In the world you will have tribulations, but take 
courage, I have conquered the world.” (Jn. 16:33). 

  We find ourselves on the eve of Jesus’ Passion. He addresses these words to His disciples, who will shortly 
be tossed about, as if in a storm, before His death. They will panic, scatter and flee, like sheep without a 
shepherd. 

  Yet, this last word of Jesus is an encouragement. He does not say that He shall win, but that He has 
already won. Even in the turmoil to come, the disciples will be able to have peace. This is not a matter of 
theoretical irenic peace, nor of resignation to the fact that the world is evil, and we can do nothing to change 
it. Instead it is about having the assurance that precisely within all this evil, Jesus has already won. Despite 
the evil ravaging the world, Jesus has achieved a victory, and established a new reality, a new order, which 
after the resurrection will be assumed by the disciples who were reborn in the Spirit. 

  It was on the cross that Jesus won: not with weapons, not with political power, not by great means, nor by 
imposing himself. The peace He speaks of has nothing to do with victory over others. He won the world by 
loving it. It is true that a new reality and a new order begin on the cross. The order and the reality of the one 
who gives his life out of love. With the Resurrection and the gift of the Spirit, that reality and that order belong 
to His disciples. To us. God’s answer to the question of why the righteous suffer, is not an explanation, but a 
Presence. It is Christ on the cross. 

  It is on this that we stake our faith today. Jesus in that verse rightly speaks of courage. Such peace, such 
love, require great courage. 

  To have the courage of love and peace here, today, means not allowing hatred, revenge, anger and pain to 
occupy all the space of our hearts, of our speech, of our thinking. It means making a personal commitment to 
justice, being able to affirm and denounce the painful truth of injustice and evil that surrounds us, without 
letting it pollute our relationships. It means being committed, being convinced that it is still worthwhile to do 
all we can for peace, justice, equality and reconciliation. Our speech must not be about death and closed 
doors. On the contrary, our words must be creative, lifegiving, they must give perspective and open horizons. 

  It takes courage to be able to demand justice without spreading hatred. It takes courage to ask for mercy, to 
reject oppression, to promote equality without demanding uniformity, while remaining free. It takes courage 
today, even in our diocese and our communities, to maintain unity, to feel united to one another, even in the 
diversity of our opinions, sensitivities and visions. 

I want, and we want, to be part of this new order inaugurated by Christ. We want to ask God for that 
courage. We want to be victorious over the world, taking upon ourselves that same Cross, which is also ours, 
made of pain and love, of truth and fear, of injustice and gift, of cries and forgiveness. 

  I pray for us all, and in particular for the small community of Gaza, which is suffering most of all. In 
particular, our thoughts go out to the 18 brothers and sisters who perished recently, and to their families 
whom we know personally. Their pain is great, and yet with every passing day, I realize that they are at 
peace. They are scared, shaken, upset, but with peace in their hearts. We are all with them, in prayer and 
concrete solidarity, thanking them for their beautiful witness. 

 Finally, let us pray for all innocent victims. The suffering of the innocent before God has a precious and 
redemptive value because it is united with the redemptive suffering of Christ. May their suffering bring peace 
ever closer! 

  We are approaching the solemnity of the Queen of Palestine, the patroness of our diocese. The shrine was 
erected during another time of war, and was chosen as a special place to pray for peace. In these days we 



will once again reconsecrate our Church and our land to the Queen of Palestine! I ask all churches around 
the world to join the Holy Father and to join us in prayer, and in the search for justice and peace. 

  We will not be able to gather all together this year, because the situation does not allow it. But I am sure 
that the whole diocese will be united on that day in prayer and in solidarity for peace, not worldly peace, but 
the peace which Christ gives us. 

With sincere prayers for all,  

  

+Pierbattista Card. Pizzaballa  

Latin Patriarch of Jerusalem 

 

  



 



A STATEMENT FROM THE SABEEL ECUMENICAL PALESTINIAN LIBERATION THEOLOGY CENTRE 

East Jerusalem, Palestine - October 2023 

Terrible violence continues between Israeli forces and armed Palestinian resistance groups, resulting in 
thousands of dead and injured on each side, including scores of civilian men, women, and children. This 
devastating escalation comes in the wake of a surprise attack on Israel by Hamas, with Israeli leadership 
threatening long-term violence and destruction. 

At Sabeel, we envision a future where every life holds intrinsic value, and every individual enjoys freedom 
and safety, irrespective of their background or identity. Sabeel condemns and mourns the tragic loss of all 
life and human suffering. We categorically reject all forms of violence. And, we recognize that the only way 
forward for us is non-violence. 

It has been 75 years since the Nakba, 57 years of brutal military occupation in the West Bank and East 
Jerusalem, and 16 years since the suffocating military blockade of Gaza began. In light of this seemingly 
endless march of dispossession and death, armed Palestinian resistance groups initiated an unprecedented 
assault, including the tragic massacre of Israeli civilians. Responding, the Israeli government has engaged in 
airstrikes, indiscriminate bombing campaigns, and responsive actions that amount to war crimes—
accompanied by genocidal rhetoric—against the civilian population in Gaza. Recent events have witnessed 
the tragic deaths and injuries of numerous Israelis and Palestinians, along with the abduction of civilians. 

As we experience and attentively keep track of events as they unfold, it is pivotal to remember: 

• Palestinians have been under attack, suffering dispossession and dehumanization from Zionism, for 
over 75 years. 

• The continuation of Israel's policies related to displacement, apartheid, and occupation has been 
facilitated by the backing of several dominant global powers, notably the U.S., which remains 
deeply involved in this conflict. 

• In the past year, an extreme shift to the far-right in the Israeli government has seen an intensified 
and ruthless military occupation. The Palestinian people face violent expulsions, house demolitions, 
mass killings, sieges, and daily indignities. 

• There are recurring, oftentimes violent, incidents where Jewish extremists and Israeli forces disrupt 
the right to freedom of worship, storming the Muslim Al Aqsa mosque in Jerusalem, attempting to 
lay claim to the site, and intimidating peaceful devotees. 

• The Israeli authorities have imposed exceptional restrictions on Palestinian Christians and churches, 
particularly during their religious festivities. Attacks by radical Jewish groups on Palestinian 
Christian communities and properties persist, with little to no action in response from the Israeli 
authorities. 

• Over the years, the people of Gaza have felt the chokehold of a strict Israeli blockade by air, sea, 
and land, effectively trapping over two million individuals and depriving them of fundamental 
human rights. In recent days, Israel has prohibited all food, fuel, electricity, or water from entering 
Gaza. 

• Palestinian prisoners, including children, are routinely assaulted, bound, blindfolded, and dragged 
from their residences in the early hours by Israeli occupation forces, often detained without formal 
charges or trial in military prisons for months or years. Peaceful protests against these policies, 
even in the form of hunger strikes, are met with harsh repercussions. 



• Many Palestinian residences across various villages and towns are either set ablaze by Israeli 
settlers or demolished by military operations. 

• Whole Palestinian communities have been forced to vacate their ancestral homes and lands, at 
times to facilitate Israeli military drills. 

For 75 years, Israeli policies have revolved around displacement, military occupation, and the 
maintenance of an apartheid regime. The suffering over these years is significantly tied to the role of the 
international community in this turmoil, most especially the United States alongside global powers like 
the United Kingdom, Canada, Australia, and others. By consistently supporting Israel, the U.S. and other 
powers indirectly further the ongoing violence. The unchecked military aid, diplomatic shielding, and 
enormous financial support from the U.S. play a part in bolstering Israel's existing policies. Unwavering 
backing for the Israeli military only perpetuates the cycle of violence. 

In light of these challenges, we, the undersigned, pledge our commitment to nonviolence, influenced by the 
following convictions: 

• The might of the Israeli Army and its affiliates is unparalleled; violence will not bring victory.  
• Nonviolence is a potent force. It enables collective participation from Palestinians, Israelis, and the 

international community. The path of nonviolence is the most impactful. 
• Our ultimate struggle is not against individuals; it is against evil. Violence harms individuals, but our 

true adversary is the inherent evil of occupation and racist ideologies, which can be vanquished 
with good, for God is the embodiment of goodness.  

• We champion nonviolence because it resonates with the divine principles set by the Creator. As 
rain is impartial, showering both the oppressed and oppressors, we uphold God's ways. 

To all those who believe in and exercise violence, we want to say: 

1. Reject violence; it's not the solution. Don't be governed by wrath or vengeance. 
2. To those still gripping their weapons, we beg you to adhere to the principles of the Geneva 

Conventions and the laws of armed conflict. Upholding the sanctity of civilian lives is a shared tenet 
across religions and human morality. Let all combatants refrain from the wanton destruction of 
human life and adhere, at the very minimum, to the principles of distinction, proportionality, 
military necessity, fair treatment of prisoners, and no means malum en se (inherently evil 
methods).  

3. We do acknowledge those who have chosen to observe international humanitarian law even in the 
midst of so much devastation.  

We extend an invitation to our friends, partners, and everyone devoted to justice, peace, and reconciliation 
to support our nonviolent mission. The longstanding policies of displacement, military occupation, and 
apartheid by the Israeli government must be dismantled, but not at the cost of our values and humanity. 
The elimination of the other is not a viable option. Stand with us in our nonviolent endeavors. 

The international community must understand that lasting peace and the cessation of violence are 
intertwined with the pursuit of genuine justice based on international law. Palestinians call for a fair 
resolution to the injustice of the Nakba, an end to the Israeli military occupation, and an end to the 
apartheid system. The tenacity and spirit of the Palestinian people stand unwavering, 
with sumud ("steadfast perseverance") consistently evident. The nonviolent majority of Palestinians, 
along with our Israeli and international friends, should continue to harness creativity and courage as 



their primary tools, and it is imperative for all who seek liberation, justice, and peace in Palestine and 
Israel to uplift and support each other. 

  



 

 

Kairos Palestine Statement on the War on Gaza 

 

Date: October 11, 2023  

If I go forth into the field, 
behold, the slain with the sword!  

And if I enter into the city,  
behold, those who are sick with famine!  
Yes, both the prophet and the priest go  
about into a land that they know not.  

 
Jeremiah 14:18 

 
The war on Gaza again, but this time it started from Gaza. It has caused great suffering and destruction in 
Israel. Many see it as an unjust war against Israel. But the question that every human being, and every 
seeker of peace and justice, must ask is: Why did this war start?  

We all say, No, to the War. We all say, Yes, to peace, and to working for a just and final solution to an 
existing conflict and to the injustice that has been imposed on the Palestinian people for more than 70 
years. Israel does not see the Palestinian people as having any right to exist, and the international 
community is too weak to implement its decisions to find a just and final solution.  

We all mourn and console all the victims on both sides of the conflict. A human being is a human being, 
both Israeli and Palestinian, and every human being is dear in the eyes of God, and in the eyes of his family, 
relatives, and loved ones.  

No to war, yes to a just and final peace.  

What is the reason for this sudden war that started from Gaza?  

The immediate cause of the war was the formation of the extreme right-wing Israeli government that 
allowed and encouraged the attacks on Al-Aqsa Mosque, and challenged the religious feelings of Muslims 
and Christians, despite the successive ultimatums and warnings that came from Gaza, Palestinian leaders, 
and other global religious and political leaders. This same government has also allowed the spread of 
settlers throughout occupied Palestine, from north to south, wreaking havoc on the land, attacking 
Palestinians, killing them and confiscating their lands, under the watch and protection of the Israeli 
occupation army.  

As for the root causes driving the war, they are the permanent state of terror that we Palestinians live in 
daily from the rule and tyranny of the Israeli occupation army, and the absolute insistence by successive 



Israeli governments, especially this government, that there is no Palestinian state, and that the Palestinian 
people have no right to self-determination. And all the consequences that arise from that. 

This is in addition to the stifling siege of Gaza (two million people in an area not exceeding 360 km2 ). Since 
2007 until today, the people of Gaza have been living in a large open prison that lacks all humane 
conditions for living.  

This war is a reaction and answer to all of that. This war is a demand for Israeli and international 
recognition of the existence of the Palestinian people and their rights like all other peoples. It is a demand 
for justice and freedom. It is a demand for independence in a recognized state with Arab Jerusalem as its 
capital.  

This war is a word to the rulers of Israel that weapons do not protect or provide safety. Weapons only 
cause death. They do not bring life to anyone. We do not want death, but life. We want freedom, justice 
and independence. We say to you now what we said in our 200ti Kairos Document, Moment of Truth: “Our 
future and [Israel’s] future are one. Either the cycle of violence that destroys both of us or peace that will 
benefit both.” We also reiterate what the President of Colombia has said in response to the current war: 
“The only way for Israeli children to sleep in peace is for Palestinian children to sleep in peace.”  

We all cry for everyone who died, was injured, or was captured. We have been crying for more than 
seventy years. Refugees in all parts of the world are asking to return. In your prisons, Israel, there are 
thousands of political prisoners asking for their freedom. There are Palestinians who has been forcibly 
displaced, homes you have destroyed, homes you raided day and night, and in which you instilled terror.  

This war came to say, it is time for everyone to wake up and know the truth about what is happening in 
Palestine and Israel, that Israel has settled in a land that belongs to the people of Palestine, and has 
deprived the people of Palestine of their freedom. This situation needs to be corrected. Correcting it is not 
difficult. International law and international standards are acceptable to the Palestinians. Let's agree on it.  

This war came to say that weapons do not protect, and the strong who underestimate the weak will not 
protect themselves nor will they find security. Safe hearts are safe strongholds. Palestinian hearts, if their 
full freedom, dignity, and state are returned to them, are your only protection.  

If your hearts are pure, your services will no longer say, “Death to the Arabs,” and the slogan of some of 
your representatives in the Knesset will no longer be, “No, to peace with the Arabs, and death to the 
Arabs.”  

It is time for the rulers and friends of Israel to understand that the peace of the country, and the peace of 
Israel, is the peace of the Palestinian people. Enough of supporting the blatant injustice being done to us.  

Do not think that your comprehensive and destructive war on Gaza is the solution. Do not think that your 
ethnic cleansing of the Palestinians in Gaza is the solution! We are people like you. We want life like you. 
We want all our rights like you.  

We are on this earth only by the grace of God, not by the grace of any human being. And we will remain in 
it. Come to an understanding. Come to the path of your correct and permanent security, and our correct 



and permanent security. We all live in sacred land, ours and yours. Let us walk in God's ways, together 
abandon all violence, resort to the good word, begin a new future, and build a new land.  

Oh God, teach us your ways so we can walk in them. 

Together we can build peace that will be peace for the region and the world.  

Turn away from evil and do good; 
seek peace and pursue it.  

The eyes of the LORD are toward the righteous 
and his ears toward their cry.  

Psalm 34:14-15 
 

Kairos Palestine, the most extensive Palestinian Christian ecumenical non-violent movement, is based on the Kairos Palestine 
document, ”A Moment of Truth”, launched in 2009, affirming that the Palestinian Christians are part and parcel of the Palestinian 
nation, calling for peace to end all suffering in the Holy Land by laboring for justice, hope and love, embraced by the Christian 
community, signed by all historically recognized Palestinian Chris+an organizations, and endorsed by the Heads of Churches in 
Jerusalem.  

Email: kairos@kairospales+ne.ps 
 

Website: www.kairospales+ne.ps 
  

https://www.kairospalestine.ps/index.php/about-kairos/kairos-palestine-document
mailto:kairos@kairospales+ne.ps
http://www.kairospales+ne.ps/


The Fruit of Justice will be Peace (Isaiah 32,17) 

Dear Friends, 

Last Thursday we concluded our international conference “Land, People, and Culture”, only to wake up two 
days later to see that the situation has changed drastically. We are glad that most of our guests are back in 
their countries safe and sound. We have connected with the few who remained, and they informed us that 
they are doing well.  

Many friends, concerned about our safety, have been sending us messages inquiring about our situation. 
Your prayers, advocacy, and support are much appreciated. We are fine; however, Bethlehem and all the 
Palestinian cities in the West Bank were sealed off by the Israeli military, all streets leading out or into 
Bethlehem were blocked with cement blocks. This is preventing most students from reaching the 
University, which forced us to move to online teaching. But you can imagine how difficult it is for people 
here to concentrate while watching the horrendous news on TV.  

As I write this late Monday afternoon, I hear the Israel F15 flying over our cities on the way to bomb Gaza. 
This last hour alone, over 130 Israeli air strikes were conducted in Gaza; several of these strikes are in the 
area where our satellite center is located. Gaza is in flames. Our heart goes to the civilians in Gaza who live 
in fear, without electricity, water, food, or medicine. Our thoughts are with Rana, the director of our 
training center in Gaza, our staff, and students there.  

We are concerned about the high number of civilian casualties, irrespective of they are Palestinians or 
Israelis. We call for the Geneva Convention and International Humanitarian Law to be guaranteed by the 
international community. However, the military and political blind support that Israel is getting from 
Western countries is giving Israel a green light to level Gaza without any repercussions.  

The mainline Western media is in full gear utilizing a settler colonial rhetoric, demonizing the Palestinians 
as savages and terrorists, without talking about the root causes. Even when we speak out sharing our own 
narrative, colonial voices try to silence us demanding that we repeat settler colonial propaganda.  

So, let’s talk about the root causes: These young Palestinian fighters were born under siege in the largest 
open-air prison in the world. For decades, they waited for justice, for freedom, for a life in dignity, but all in 
vain. What they saw was a double standard treatment; Those who stood with the occupied Ukrainians were 
standing with the Israeli occupiers. They witnessed four wars that Israel led against their narrow strip that 
has been used as a real testing ground for their latest technological weapons and artillery. Worse, they 
were left with no hope whatsoever in an area 360 square kilometers where the air, the water, and the sea 
are polluted and where life became unlivable. Israel and the world left them to perish slowly but surely as if 
they were children of a lesser god, negating their right to defend themselves.  

Allow me to reiterate: Occupation will keep triggering resistance. No one can relinquish people’s quest for 
freedom. Without justice there will be no peace. Keep us in your prayers, raise your voice for justice. It is 
high time to decolonize Palestine so that our people can live in dignity and reach the potential that God has 
for them.  

Thank you for your support.  

Rev. Dr. Mitri Raheb 



     BIJLAGE 1 

 

 

Terwijl de gevechten tussen Israëlische strijdkrachten en Palestijnse militante groeperingen voortduren, 
vallen er aan beide kanten veel slachtoffers, onder wie burgers. Deze escalatie komt in de nasleep van 
een onvoorziene aanval op Israël door Hamas, waarbij premier Benjamin Netanyahu de mogelijkheid van 
een “lange en uitdagende oorlog” benadrukte. 
 
Bij Sabeel zien we een toekomst voor ons waarin elk leven intrinsieke waarde heeft en elk individu vrijheid 
en veiligheid geniet, ongeacht zijn achtergrond of identiteit. Het is 75 jaar geleden sinds de Nakba, 57 jaar 
van militaire bezetting en 16 jaar sinds het begin van de Israëlische militaire blokkade. In het licht hiervan 
begonnen Palestijnse militanten een aanval die zijn weerga niet kende. In reactie daarop begon de 
Israëlische regering met luchtaanvallen, bombardementen en dreigde zelfs met oorlogsmisdaden tegen 
Gaza. Bij de recente gebeurtenissen zijn vele Israëli’s en Palestijnen omgekomen en gewond geraakt en 
burgers ontvoerd. 
 
Terwijl we aandachtig de gebeurtenissen volgen, is het van groot belang om te onthouden:De Palestijnen 
worden al meer dan 75 jaar aangevallen door het zionisme.De voortzetting van Israëls beleid met 
betrekking tot verdrijving, apartheid en bezetting wordt mogelijk gemaakt door de steun van verschillende 
dominante wereldmachten, met name de VS, die diep betrokken blijft bij dit conflict.In het afgelopen jaar 
heeft een extreme verschuiving naar extreemrechts in de Israëlische regering geleid tot een intensivering 
en meedogenloze militaire bezetting. Ons Palestijnse volk wordt geconfronteerd met gewelddadige 
uitzettingen, sloop van huizen, massamoorden, belegeringen en dagelijkse vernederingen.Er zijn 
terugkerende incidenten waarbij Joodse extremisten en Israëlische strijdkrachten de heiligheid van de 
eredienst verstoren, waarbij ze de islamitische Al Aqsa moskee in Jeruzalem bestormen en vreedzame 
gelovigen intimideren. De Israëlische regering heeft uitzonderlijke beperkingen opgelegd aan Palestijnse 
christenen, vooral tijdens hun religieuze feesten. Aanvallen door radicale joodse groepen op onze 
christelijke gemeenschappen en eigendommen blijven doorgaan, met verwaarloosbare respons van de 
Israëlische regering.In de loop der jaren heeft de bevolking van Gaza de wurggreep gevoeld van een strenge 
Israëlische blokkade door de lucht, over zee en over land, waardoor twee miljoen mensen in de val zitten 
en verstoken blijven van fundamentele levensbehoeften.Palestijnse gevangenen, inclusief kinderen, 
worden routinematig in de vroege uren van hun huizen opgepakt door Israëlische bezettingstroepen en 
vaak zonder formele aanklacht vastgehouden in militaire gevangenissen. Vreedzame protesten tegen dit 
beleid, zelfs in de vorm van hongerstakingen, worden beantwoord met harde represailles.Palestijnse 
woningen in verschillende dorpen en steden worden in brand gestoken door Israëlische kolonisten of 
gesloopt door militaire operaties.Hele Palestijnse gemeenschappen zijn gedwongen hun voorouderlijke 
huizen en land te verlaten, soms om Israëlische militaire activiteiten te ondersteunen. 
     
Al 75 jaar draait het Israëlische beleid om verdrijving, militaire bezetting en een apartheidssysteem. Het 
lijden in deze jaren is in belangrijke mate verbonden met de rol van de VS in deze onrust. Door Israël 
consequent te steunen, bevorderen de VS indirect het voortdurende geweld. De ongecontroleerde militaire 
hulp, diplomatieke bescherming en enorme financiële steun van de VS spelen een rol in het ondersteunen 



van het bestaande beleid van Israël. Onwrikbare steun voor het Israëlische leger houdt de geweldsspiraal 
alleen maar in stand. 
  
In het licht van deze uitdagingen verbinden wij, ondergetekenden, ons tot geweldloosheid, beïnvloed door 
deze overtuigingen:De macht van het Israëlische leger en zijn aanhangers is ongeëvenaard; geweld zal geen 
overwinning brengen.Geweldloosheid is een sterke kracht. Het maakt collectieve deelname mogelijk van 
Palestijnen, Israëli’s en de internationale gemeenschap. De weg van geweldloosheid heeft de meeste 
impact.Onze strijd is niet tegen individuen, maar tegen het kwaad. Geweld schaadt individuen, maar onze 
ware tegenstander is het inherente kwaad van bezetting en racistische ideologieën, die met het goede 
overwonnen kunnen worden, want God is de belichaming van het goede.Wij staan onverkort voor 
geweldloosheid omdat het overeenkomt met de goddelijke principes die door de Schepper zijn vastgelegd. 
Zoals regen onpartijdig is en zowel de onderdrukten als de onderdrukkers laat regenen, zo houden wij Gods 
wegen in stand.  
 
Aan iedereen die gelooft in gewapend verzet en dit uitoefent: 
1.           Minacht geweld; het is niet de oplossing. Laat je niet leiden door toorn of wraak. 
2.           Aan degenen die nog steeds hun wapens vasthouden, dringen we erop aan dat ze zich houden aan 
de principes van oorlogvoering. Het hooghouden van de heiligheid van burgerlevens is een grondbeginsel 
dat door alle religies en menselijke moraliteit gedeeld wordt. Als vrede ons ontglipt, laten we dan afzien 
van genadeloze conflicten. 
3.           We nodigen kerken en iedereen die zich inzet voor gerechtigheid, vrede en verzoening uit om onze 
geweldloze missie te steunen. Het langdurige beleid van ontheemding, militaire bezetting en apartheid 
door de Israëlische regering moet worden ontmanteld, maar de kosten mogen niet buitensporig hoog zijn. 
Sta achter ons in onze geweldloze inspanningen. 
  
De eliminatie van de ander is geen levensvatbare optie. De internationale gemeenschap moet begrijpen 
dat duurzame vrede en het stoppen van geweld verweven zijn met het streven naar echte gerechtigheid. 
De Palestijnen eisen een rechtvaardige oplossing voor het onrecht van de Nakba, een einde aan de 
militaire bezetting van 1967 en een einde aan het apartheidssysteem. De vasthoudendheid en de 
geestdrift van het Palestijnse volk zijn onwrikbaar, met een consequente sumud (vastberadenheid). De 
geweldloze meerderheid van de Palestijnen moet creativiteit en moed blijven inzetten als hun 
belangrijkste middelen, en het is noodzakelijk dat de leden van deze alliantie elkaar versterken en 
steunen. 
 
Sabeel Jeruzalem 
 
Kairos-Sabeel Nederland 
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Kairos Palestina verklaring over de oorlog in Gaza 

 

Datum: 11 okt. 2023 

Als ik het veld in ga, 
zie, de doden met het zwaard! 

En als ik de stad binnenga, 
zie, zij die ziek zijn van hongersnood! 

Ja, zowel de profeet als de priester gaan 
naar een land 

dat zij niet kennen. 
Jeremia 14:18 

De oorlog over Gaza is opnieuw begonnen, maar deze keer vanuit Gaza. Het heeft veel lijden en 
verwoesting veroorzaakt in Israël. Velen zien het als een onrechtvaardige oorlog tegen Israël. Maar 
de vraag die elk mens en elke zoeker naar vrede en gerechtigheid moet stellen is: Waarom is deze 
oorlog begonnen? 

We zeggen allemaal Nee tegen de oorlog. We zeggen allemaal Ja tegen vrede en tegen het werken 
aan een rechtvaardige en definitieve oplossing voor een bestaand conflict en voor het onrecht dat 
het Palestijnse volk al meer dan 70 jaar wordt aangedaan. Israël vindt dat het Palestijnse volk geen 
bestaansrecht heeft en de internationale gemeenschap is te zwak om zijn besluiten voor het vinden 
van een rechtvaardige en definitieve oplossing uit te voeren.  

We rouwen en troosten allemaal alle slachtoffers aan beide kanten van het conflict. Een mens is een 
mens, zowel Israëlisch als Palestijns, en elk mens is dierbaar in de ogen van God en in de ogen van 
zijn familie, verwanten en geliefden. 

Nee tegen oorlog, ja tegen een rechtvaardige en definitieve vrede. 

Wat is de reden voor deze plotselinge oorlog die vanuit Gaza begon? 

De onmiddellijke oorzaak van de oorlog was de vorming van de extreemrechtse Israëlische regering 
die de aanvallen op de Al-Aqsa moskee toestond en aanmoedigde, en de religieuze gevoelens van 
moslims en christenen uitdaagde, ondanks de opeenvolgende ultimatums en waarschuwingen vanuit 
Gaza, Palestijnse leiders en andere wereldwijde religieuze en politieke leiders. Deze zelfde regering 
heeft ook de verspreiding van kolonisten door bezet Palestina toegestaan, van noord naar zuid, die 
een ravage aanrichten op het land, Palestijnen aanvallen, hen doden en hun land in beslag nemen, 
onder het toeziend oog en de bescherming van het Israëlische bezettingsleger. 

De hoofdoorzaken van de oorlog zijn de permanente staat van terreur waarin wij Palestijnen 
dagelijks leven door de heerschappij en de tirannie van het Israëlische bezettingsleger, en de 
absolute aandrang van opeenvolgende Israëlische regeringen, vooral deze regering, dat er geen 



Palestijnse staat is en dat het Palestijnse volk geen zelfbeschikkingsrecht heeft. En alle gevolgen die 
daaruit voortvloeien. 

Dit komt bovenop de verstikkende belegering van Gaza (twee miljoen mensen in een gebied van 
niet meer dan 360 km2). Sinds 2007 tot op de dag van vandaag leven de inwoners van Gaza in een 
grote open gevangenis die alle humane leefomstandigheden ontbeert. 

Deze oorlog is een reactie en antwoord op dit alles. Deze oorlog is een eis voor Israëlische en 
internationale erkenning van het bestaan van het Palestijnse volk en hun rechten als alle andere 
volkeren. Het is een eis voor rechtvaardigheid en vrijheid. Het is een eis voor onafhankelijkheid in 
een erkende staat met Arabisch Jeruzalem als hoofdstad. 

Deze oorlog is een woord aan de heersers van Israël dat wapens geen bescherming of veiligheid 
bieden. Wapens veroorzaken alleen de dood. Ze brengen niemand leven. Wij willen geen dood, 
maar leven. Wij willen vrijheid, rechtvaardigheid en onafhankelijkheid. We zeggen jullie nu wat we 
zeiden in ons Kairos-document uit 2009, Moment of Truth: "Onze toekomst en Israëls toekomst zijn 
één. Ofwel de cyclus van geweld die ons beiden vernietigt, ofwel vrede die ons beiden ten goede zal 
komen." We herhalen ook wat de president van Colombia heeft gezegd in reactie op de huidige 
oorlog: "De enige manier waarop Israëlische kinderen in vrede kunnen slapen, is wanneer 
Palestijnse kinderen in vrede slapen." 

We huilen allemaal om iedereen die gestorven, gewond of gevangengenomen is. We huilen al meer 
dan zeventig jaar. Vluchtelingen in alle delen van de wereld vragen om terugkeer. In jullie 
gevangenissen, Israël, zitten duizenden politieke gevangenen die om hun vrijheid vragen. Er zijn 
Palestijnen die met geweld zijn verdreven, huizen die jullie hebben verwoest, huizen die jullie dag 
en nacht hebben geplunderd en waarin jullie terreur hebben gezaaid. 

Deze oorlog kwam om te zeggen dat het tijd is dat iedereen wakker wordt en de waarheid kent over 
wat er gebeurt in Palestina en Israël, dat Israël zich heeft gevestigd in een land dat toebehoort aan 
het volk van Palestina en het volk van Palestina van zijn vrijheid heeft beroofd. Deze situatie moet 
worden rechtgezet. Dat is niet moeilijk. Internationaal recht en internationale normen zijn 
aanvaardbaar voor de Palestijnen. Laten we het daarover eens zijn. 

Deze oorlog kwam om te zeggen dat wapens geen bescherming bieden en dat de sterken die de 
zwakken onderschatten zichzelf niet zullen beschermen noch veiligheid zullen vinden. Veilige 
harten zijn veilige bolwerken. Palestijnse harten, als hun volledige vrijheid, waardigheid en staat 
aan hen worden teruggegeven, zijn jullie enige bescherming. 

Als jullie harten zuiver zijn, zullen jullie diensten niet langer zeggen: "Dood aan de Arabieren," en 
de slogan van sommige van jullie vertegenwoordigers in de Knesset zal niet langer zijn: "Nee, tegen 
vrede met de Arabieren, en dood aan de Arabieren." 

Het wordt tijd dat de heersers en vrienden van Israël begrijpen dat de vrede van het land, en de 
vrede van Israël, de vrede van het Palestijnse volk is. Genoeg van het steunen van het flagrante 
onrecht dat ons wordt aangedaan. 

Denk niet dat uw veelomvattende en vernietigende oorlog tegen Gaza de oplossing is. Denk niet dat 
uw etnische zuivering van de Palestijnen in Gaza de oplossing is! Wij zijn mensen zoals jullie. Wij 
willen leven zoals jullie. Wij willen al onze rechten net als jullie. 

We zijn alleen op deze aarde door de genade van God, niet door de genade van een mens. En we 
zullen er blijven. Kom tot inzicht. Kom tot het pad van jouw correcte en permanente veiligheid en 



onze correcte en permanente veiligheid. We leven allemaal in een heilig land, het onze en het uwe. 
Laten we Gods wegen bewandelen, samen alle geweld achterlaten, onze toevlucht nemen tot het 
goede woord, een nieuwe toekomst beginnen en een nieuw land bouwen. 

O God, leer ons uw wegen zodat we daarin kunnen wandelen. 

Samen kunnen we bouwen aan vrede die vrede zal zijn voor de regio en de wereld. 

 
Kairos Palestina, de meest uitgebreide Palestijnse christelijke oecumenische niet-gewelddadige beweging, is gebaseerd 
op het Kairos Palestina document: Uur van de Waarheid, gelanceerd in 2009, waarin wordt bevestigd dat de Palestijnse 
christenen deel uitmaken van de Palestijnse natie die oproepen tot vrede om een einde te maken aan alle lijden in het 
Heilige Land door te werken voor gerechtigheid, hoop en liefde, omarmd door de christelijke gemeenschap, 
ondertekend door alle historisch erkende Palestijnse christelijke organisaties en onderschreven door de hoofden van de 
kerken in Jeruzalem. 

E-mail: kairos@kairospalestine.ps 

Website: www.kairospalestine.ps 
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De vrucht van gerechtigheid zal vrede zijn (Jesaja 32,17) 
  

maandag 9 oktober 2023 
  

Beste vrienden, 
  
Afgelopen donderdag hebben we onze internationale conferentie “Land, Mensen en Cultuur” afgesloten 
om twee dagen later wakker te worden en te zien dat de situatie drastisch is veranderd. We zijn blij dat de 
meeste van onze gasten veilig en wel terug zijn in hun land. We hebben contact gehad met de weinigen die 
gebleven en ze hebben ons laten weten dat het goed met ze gaat. 
  
Veel vrienden, bezorgd om onze veiligheid, hebben ons berichten gestuurd om te informeren naar onze 
situatie. Jullie gebeden, steun en toewijding worden zeer gewaardeerd. Het gaat echter goed met ons, 
  
Bethlehem en alle Palestijnse steden op de Westelijke Jordaanoever zijn afgesloten door het Israëlische 
leger, alle straten die Bethlehem in of uit gaan zijn geblokkeerd met cementblokken. Hierdoor kunnen de 
meeste studenten de universiteit niet kunnen bereiken, waardoor we genoodzaakt zijn om over te stappen 
op online onderwijs. Maar u kunt u zich voorstellen hoe moeilijk het voor de mensen hier is om zich te 
concentreren terwijl ze naar het …. (zin afgebroken)  
  
Terwijl ik dit schrijf, laat op maandagmiddag, hoor ik de Israëlische F15 over onze steden vliegen op weg 
naar Gaza om te bombarderen. Alleen al dit laatste uur zijn er meer dan 130 Israëlische luchtaanvallen 
uitgevoerd in Gaza. Verscheidene van deze aanvallen zijn in het gebied waar ons satellietcentrum is 
gevestigd. Gaza staat in brand. Ons hart gaat uit naar de burgers in Gaza die in angst leven, zonder 
elektriciteit, water, voedsel of medicijnen. 
Onze gedachten zijn bij Rana, de directeur van ons trainingscentrum in Gaza, onze medewerkers en 
studenten daar. We maken ons zorgen over het hoge aantal burgerslachtoffers, of het nu. Palestijnen of 
Israëli’s zijn. We roepen op dat de Conventie van Genève en het Internationale Humanitaire Recht worden 
gewaarborgd door de internationale gemeenschap.  
  
De militaire en politieke blinde steun die Israël van westerse landen krijgt, geeft Israël echter groen licht om 
Gaza met de grond gelijk te maken zonder enige repercussies. De reguliere westerse media zijn in volle 
versnelling en gebruiken een koloniale retoriek, die de Palestijnen demoniseert als wilden en terroristen, 
zonder over de onderliggende oorzaken te praten. Zelfs als we ons uitspreken en ons eigen verhaal delen, 
proberen koloniale stemmen ons het zwijgen op te leggen door te eisen dat we de koloniale propaganda 
herhalen. Laten we het dus over de onderliggende oorzaken hebben: Deze jonge Palestijnse strijders zijn 
geboren onder belegering in de grootste openluchtgevangenis ter wereld. 
Tientallen jaren hebben ze gewacht op gerechtigheid, op vrijheid, op een waardig leven, maar allemaal 
tevergeefs. Wat ze zagen was een behandeling met twee maten; degenen die solidair waren met de 
bezette  Oekraïners stonden aan de kant van de Israëlische bezetters.  Ze waren getuige van vier oorlogen 
die Israël voerde tegen hun smalle strook  die werd gebruikt als een echte proeftuin voor hun nieuwste 
technologische wapens en artillerie. Erger nog, ze werden zonder enige hoop achtergelaten in een gebied 
van 360 vierkante kilometer waar de lucht, het water en de zee vervuild zijn en waar het leven onleefbaar is 
geworden. Israël en de wereld lieten hen langzaam maar zeker ten onder gaan alsof ze kinderen van een 
mindere god waren en ontkenden hun recht om zichzelf te verdedigen. 
  
Sta me toe dit te herhalen: 



Bezetting zal verzet blijven oproepen. Niemand kan afstand doen van de zoektocht van mensen naar 
vrijheid. Zonder gerechtigheid zal er geen vrede zijn. Gedenk ons in je gebeden, verhef je stem voor 
gerechtigheid. Het is de hoogste tijd om Palestina te dekoloniseren zodat onze mensen in waardigheid 
kunnen leven en het potentieel bereiken dat God voor hen heeft.  
  
Dank u voor uw steun. 
Ds. Dr. Mitri Raheb 
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