
De Bergrede van Trump op ‘Kapitaal-Hill’ 
 
Ik weet niet of u de inauguratie van Trump hebt gezien – niet alleen de eedaflegging maar 
ook de christelijke ceremonie die daar direct aan vooraf ging? 
Eerst was er namelijk een lezing uit het Nieuwe Testament door een dominee en gebeden 
door diverse vertegenwoordigers van joods-christelijke origine. Alleen een christelijke 
lezing en gebeden dus ... traditie weliswaar, maar zonder aandacht voor anders gelovigen. 
Terwijl je nog moeilijk kan spreken van een christelijk land (evenmin als van ons land of 
van Europa). 
Maar goed, weet u welke tekst er toen werd gelezen? Juist ja, uit het evangelie van 
Mattheüs het vijfde hoofdstuk, het begin van de Bergrede, de zogenaamde 
zaligsprekingen. 
Uitgerekend die zalige woorden die Jezus uitsprak en die de wereld op zijn kop zetten met 
de treurenden, de zachtmoedigen, wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, de 
barmhartigen en de vredestichters voorop. 
 
Bij die inauguratie van de nieuwe president en gezien zijn speech achteraf klonken die 
woorden zo vals als wat in mijn oren.  Het maakt een groot verschil in welke setting, welk 
kader de woorden gesproken en gebruikt worden. 
De speech was protectionistisch, nationalistisch, egoïstisch – America first (drie maal 
herhalen). Wat is het verschil met “Eigen volk eerst?” 
De eedaflegging op kapitaal-hill – ik bedoel Capital Hill (de verschrijving is niet van mij); 
met de hand op de bijbel – ‘God on our side’ ‘God met ons’ – de kant van de most 
beautiful and most fantastic country in the world - van het mooiste en meest fantastische 
land van de wereld - met de man die de meeste banen gaat creëren: ‘the greatest job 
producer God has ever created’ – ‘de grootste banenmaker die God ooit schiep’ zei hij 
van zichzelf. En ook al zou dat het geval zijn, dan is de vraag natuurlijk, wat voor jobs, en 
ten koste van wie en wat allemaal? 
En hij zei ook: ‘There should be no fear. We are protected, and we will always be 
protected ... by the great men and women of our military and law enforcement and by 
God’ – “Er hoeft geen angst te zijn. We worden beschermd en zullen altijd beschermd 
worden door de geweldige mannen en vrouwen van ons leger en de politie en door God”, 
in één ruk door.   
Met dit alles werd de mythe van Amerika als een lichtende ‘stad op een berg’ politiek 
bekrachtigd.  
 
Trump was die bewuste dag begonnen met een dienst bij te wonen in de St. John’s 
Southern Baptist Church. Alleen de familie van Trump zelf en die van zijn vicepresident 
(Pence) waren aanwezig. Predikant Robert Jeffress leidde de dienst. Hij heeft een 
megachurch zoals dat heet met ongeveer 12.000 leden. De preek van Jeffres had als titel: 
When God Chooses a Leader. Hij gelooft echt dat Trump door God is gekozen.  
De muur die Trump wil bouwen met Mexico vergeleek hij met de muur t.t.v. Ezra en 
Nehemia uit het Eerste Testament van de Bijbel. Hij zei: „Nehemia wilde de veiligheid 
van Jeruzalem vergroten door een muur te bouwen. Trump wil de verdediging van ons 
land ook verbeteren.” 
Hij noemde de Islam ‘een lering uit de afgrond van de hel’; De Rooms-Katholieke Kerk 
bestempelde hij ooit als een werktuig van satan en Obama verweet hij de wegbereider te 
zijn van de antichrist. Homoseksualiteit ziet hij als een kwaad dat te overwinnen is.  



 
En volgens Franklin Graham, de zoon van Billy Graham, die de grootste evangelist ooit 
genoemd wordt in die kringen, is Donald Trump dankzij ‘de hand van God’ tot de nieuwe 
president van de VS gekozen. We hadden al de hand van de god Maradonna waarmee hij 
scoorde en zo zijn ploeg wereldkampioen maakte en we kennen de onzichtbare hand van 
Adam Smith de econoom van de vrije markt.  
Graham zei nog: ‘Ik denk dat God mogelijk heeft toegestaan dat Donald Trump de 
verkiezingen heeft gewonnen om dit land de komende jaren te beschermen, en wellicht een 
paar goede rechters te krijgen.’  
De hele context maakte voor mij de zuivere woorden van Jezus daar tot een karikatuur, tot 
een valse waarheid (fake truth) of ‘alternatieve’ waarheid, maar dat is niets anders dan 
een grove leugen.  
 
Conservatieve evangelicals in Amerika zijn verdeeld in hun houding t.o.v. Trump. 
Circa 80% is voor en zo’n 20 % is tegen Trump. Voor de 80% van voorstanders is Obama 
‘de zoon van satan’ en heeft “God ingegrepen door Trump president te maken.” 
 
Trumps voornemen om de Amerikaanse Ambassade over te brengen naar Jeruzalem 
behoort voorlopig (op het moment van dit schrijven) nog niet tot zijn voortvarende 
decreten. Maar zou de medeplichtigheid van de VS met de bezetting en de discriminatie in 
Jeruzalem betonneren en groen licht betekenen voor nog meer annexaties. Het zou ook 
een slag zijn in het gezicht van de internationale wettelijke consensus (onlangs opnieuw 
bevestigd in de Verenigde Naties - resolutie 2334) en een aansporing voor diegenen die de 
strijd voor land, rechten en soevereiniteit willen doen voorkomen als een religieus 
conflict.  
Het is haast onvermijdelijk dat een eventuele verhuis van de ambassade zal leiden tot nog 
ernstigere schendingen van de rechten en levens van Palestijnen en van alle hoop op een 
vrede, gebaseerd op gelijkheid en vrijheid voor iedereen in de regio. 
 
Ik las ergens het gebed van een Amerikaan met de volgende omkering van de 
zaligsprekingen:  
Vader vergeef hen, want zij beseffen niet wat ze doen 
de gelukkigen die winst boven mensen zetten, die teren op de nood van armen, de zieken, 
de ouderen en de gehandicapten 
de gelukkigen die nationalisme stellen boven wederzijdse humaniteit, die haat voeden, die 
wetenschap, kennis en opvoeding ontkennen.  
Ze kennen niet de schade en pijn die ze aanrichten aan mens en schepping, ze kennen niet 
de vreugde van compassie; ze beseffen niet dat de tijd zal komen dat de armen, de 
treurenden, de zachtmoedigen, zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid en de 
vredestichters de aarde zullen beërven. 
 
Zaligsprekingen uit de Bergrede, het gaat er maar om wie ze uitspreekt en voor welke kar 
ze worden gespannen en voor wie ze bedoeld zijn. Het maakt een wereld van verschil. 
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